
 

KALENDER  

APRIL-MEI-JUNI 

 

Dag allerliefste rakwi’s, we zijn alweer aangekomen bij de allerlaatste kalender 

van het jaar… Maar, wees niet getreurd, want 11-21 juli mogen we 10 dagen 

samen op kamp gaan! Hopelijk zien we jullie deze laatste periode weer elke 

zondag verschijnen ☺ 

7 april  

Vandaag trekken we het bos in om een spectaculair bosspel te spelen! 

14 april  

Beste vrienden, er is vandaag iemand onder de rakwi’s die het spel gaat 

bedriegen, beliegen, bestelen,… Wie kan deze persoon achterhalen en de 

groepspot zo hoog mogelijk maken? Vandaag spelen we de MOL.   

21 april 

Wat vandaag op de planning staat, is nog een verrassing. Wat we wel kunnen 

verklappen, is dat het mega leuk gaat worden       . (Hou het whatsapp groepje in 

de gaten voor extra info)  

28 april  

Een mysterieus persoon heeft overal pijlen getekend.. Naar waar zouden deze 

ons brengen? ( hopelijk spoelen de pijlen deze keer niet weg        )  

Vandaag volgen we ze en gaan we op pijlentocht! 

5 mei  

Geef acht! Sta stil! 1 2 mars! Beste rakwi’s vandaag leiden we jullie op tot 

waardige militairen. Zorg er dus voor dat je in leger outfit komt aangezien we 

niet willen opvallen voor de vijand. 

12 mei  

Doe je laarzen maar aan want vandaag gaan we de beken van Achterbroek 

verkennen in onze bekentocht! 

19 mei  

Met al dat warme weer hebben we toch wat nood aan verfrissing, we spelen 

vandaag dus WATERSPELLETJES! 

26 mei  

Omdat het familiedag is op de Linde, is het geen chiro vandaag  

 

 



2,9,16,23 juni 

Het is spijtig genoeg geen chiro aangezien jullie leiding hard aan het studeren is 

voor de examens       . 

22 juni 

Vanavond is het inschrijvingsavond voor het kamp! Meer informatie hierover 

wordt in het WhatsApp-groepje gestuurd. Kom gerust ook een drankje drinken, 

de opbrengst hiervan wordt verdeeld onder de 3 jongste groepen (pinkel, 

speelclub en rakwi). Hiermee kunnen we op kamp wat leuks doen… Hier kom je 

ook het kampthema van dit jaar te weten, spannend!! Als wat zouden jullie 

verkleed moeten komen??  

30 juni  

De allerlaatste chirodag voor het kamp laten we natuurlijk niet zomaar voorbij 

gaan! We gaan eruit met een knaller! Meer info hierover komt in de WhatsApp 

groep.  

Zo, dit was de kalender dan. Hopelijk hebben jullie er al zin in!  

Lieve groetjes van jullie leiding,  

Len, Femke en Sam 

  


