
We gaan op weekend van 15 tot 17 maart! We verwachten
alle rakwi’s vrijdagavond op de chiro in verkleedkleren!
Het definitieve uur wordt nog meegedeeld. Zorg dat je al
gegeten hebt.

Maar, als wat moeten jullie je verkleden?
Tromgeroffeeeeel..... bomma’s en bompa’s! De oude
bloemenprintjes, leren jassen, beige broeken... zijn dit
weekend weer helemaal in!

Hoe geraken we er? Daarvoor rekenen we op jullie lieve
ouders om ons te brengen en te halen. Voor dit
fantastische weekend vragen we 35 euro. Gelieve al op
voorhand te laten weten of je meegaat op weekend, zo
zorgen wij dat de bomma’s en bompa’s niet verhongeren!

RAKWI-WEEKEND



Wat hebben bomma’s en bompa’s allemaal nodig? 
Slaapzak, kopkussen en luchtmatras
Pyjama 
Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta,
haarborstel, zeep, beker, handdoekje...
Speelkleren + speelschoenen (houdt hierbij
zeker rekening met het weer)
Ondergoed en sokken 
Eetgerief: bord, beker, bestek,
keukenhanddoek...
Chiro-uniform
Kids ID/identiteitskaart (afgeven bij vertrek)
35 euro (afgeven bij vertrek)
Zaklamp/koplamp

En natuurlijk niet te vergeten... een goed humeur!
We kunnen jullie verzekeren, met jullie leiding als
chefs kok is het eten veel lekkerder als in het
rusthuis. Een voorraad snoepjes meenemen is dus
niet nodig ;)

Wij hebben er alvast super veel zin in! Haal je beste
bomma/bompa outfit al maar boven. 

Lieve groetjes, 
Femke, Sam en Len 


